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De groep bestaat uit 

 

              Liza                      Rianne                    Elske 

 

 

             Jan                  Jaep-Willem             Gerard       

 

 

 



 

Met als begeleiding 

 

     

     Henk en Boris               Thea                Bernadette       

 

 
En dit is onze bus 

 

 



 

We wonen deze week in groepsaccomodatie de 

Follenhoegh in Vollenhove 

  

 

 



 

Vrijdag 4 juli. Droog, rustig zomerweer, niet te warm, niet te koud. 

 

Bij Tendens maken Henk (met hondje Boris) en Bernadette kennis met Rianne. Zij blijkt de 

enige vakantieganger te zijn die met de bus mee gaat. Om 13.45 vertrekken we met het 

busje naar Vollenhove. De anderen komen rechtstreeks naar de Follenhoegh. Tegen 17.00 

zijn we compleet.  

 

 

 
Sommigen komen met de taxi, anderen worden gebracht door familie. 

Gaandeweg zijn ook de kamers verdeeld. Er zijn veel mensen die geen trap kunnen lopen, 

dus slaapt de begeleiding boven. Gerard vindt de open trap in de woonkamer eng, maar 

gelukkig is er nog een andere trap die hij wel op durft. Ook Liza slaapt boven. De rest mag 

beneden. 

We maken kennis en iedereen mag vertellen wat ie wil eten en wil doen. 



Boris speelt de hele dag door met een balletje. Gerard vindt dat leuk en wil buiten met hem 

spelen, maar het balletje verdwijnt om de haverklap in de sloot en het is een heel gedoe om 

de bal daar weer uit te krijgen. 

 

Gelukkig heeft Henk thuis macaroni gekookt, dus we hebben het gemakkelijk vanavond. En 

het smaakt ook nog eens prima. We eten meloen toe. Als we dat op hebben gaan Thea en 

Bernadette naar de Plus om boodschappen te doen. Henk blijft bij de anderen, die TV kijken 

of spelletjes doen. 

 

Rianne vertrekt als eerste naar bed. De rest drinkt nog wat, met een chippie en blokjes kaas 

erbij. Er is Europees Kampioenschap damesvoetbal op tv. Sommigen kijken daar graag naar, 

anderen geloven het wel. Een voor een vertrekt iedereen naar bed.  

 

 

Zaterdag 5 juli. Wederom droog rustig zomerweer, iets warmer dan gisteren. 

 

Er wordt uitgeslapen. Tegen 9.00 maakt de begeleiding iedereen wakker en helpt waar 

nodig. Daarna ontbijten we gezamenlijk. 

Vandaag gaan we naar Elburg om te shoppen. Het is ongeveer 3 kwartier rijden. Henk 

brengt zijn kapotte telefoon naar de winkel en Jaep-Willem laat een nieuw batterijtje in zijn 

horloge zetten. We kopen ansichtkaartjes en lunchen op het terras bij Café De Haas. Lekkere 

tosti’s hebben ze hier. 

 
Mjammie 



 
Genieten van de tosti’s bij Café de Haas 

Daarna lopen we terug door de winkelstraat en lopen we nog even om de haven heen. Er is 

een zandsculpturenfestival (Zandverhalen). We twijfelen of we er naar binnen zullen gaan, 

maar we krijgen niet eens de kans om te vragen hoe duur de kaartjes zijn, want er is net een 

hele grote groep voor ons, die met hun rondleiding de ingang blokkeert. Volgens internet is 

het ook te duur om even snel te kijken, dus lopen we terug. Onderweg rusten we even op 

een bankje. 

 
Een zandsculptuur stond voor de kaartverkoop 

  
We rusten even uit op een bankje 

Liza roept al de hele tijd dat ze boodschappen wil doen. Oké, naar de winkel dan maar. Via 

een flinke omweg rijden we terug naar Vollenhove, waar we bij de Aldi boodschappen doen. 



Thuis eten we gehaalde patat met appelmoes en een snack en vlaflip toe, zodat we het EK 

damesvoetbal Nederland-Wales kunnen kijken. Gelukkig wint Nederland met 3-0. 

We drinken nog wat met iets lekkers erbij en dan gaat weer iedereen op zijn eigen tijd naar 

bed. 

 
We kijken EK damesvoetbal Nederland-Wales.  

Hondje Boris kijkt naar zijn eigen bal die onder de kast ligt. 

 

Zondag 6 juli. Regenachtig en fris 

De slaapkoppen moeten weer uit bed getrommeld worden. We ontbijten gezamenlijk. 

Daarna verdekken we naar Pantropica, een kwartiertje rijden maar. Dat is binnen, dus 

uitermate geschikt voor een regenachtige dag. We zijn natuurlijk niet de enigen die dat 

bedacht hebben, maar het is te overzien met de drukte. 

We krijgen aardige korting en mogen dan vrij snel naar binnen. We kijken op ons gemakje 

rond. Af en toe is het even oppassen in de drukte met twee rolstoelen, maar het gaat 

allemaal goed. Leuk is de kooi met de lori’s, hoewel alleen Jaep-Willem en Jan naar binnen 

durven. Boris mag niet mee, dus blijft Henk met  de rest wachten, terwijl Thea en 

Bernadette met Jan en Jaep-Willem naar binnen gaan. Jaep-Willem heeft een bakje honing 

om de lori’s te voeren. Die duiken natuurlijk meteen bovenop hem. Hij vindt het prachtig. 

Jan geniet liever van een afstandje, hij hoeft geen bakje honing. 

 
Wachten op de kaartjes…… 



 
Even uitrusten op een bankje 

 

 
In de kooi met lori’s. Als je een bakje honing hebt komen ze meteen op je zitten 

We drinken wat op een (overdekt) terras. We zitten er best lang, want steeds wil er weer 

iemand anders naar de wc, die een stuk verderop is. Uiteindelijk is het lunchtijd en haalt 

Henk de boterhammen uit de bus. Dat mag eigenlijk niet, maar de dame aan de kassa vindt 

het goed. 

 
We drinken en eten wat op een terras 



 

Daarna nog de vlinderkas en dan door de plantenkas langs de flamingo’s en de 

ringstaartmaki’s. Die laatste vindt vooral Elske erg leuk, want haar knuffel Binky is ook een 

ringstaartmaki. 

Dan zijn we rond, op de winkel na. De meesten zijn niet zulke enthousiaste shoppers. Alleen 

Jaep-Willem koopt een papagaaienknuffel. 

Als we weg willen gaan is daar ineens nog Aart, de mascotte van Pantropica. Wie wil mag er 

nog mee op de foto. 

 
Wie wil mag met Aart op de foto 

Om een uur of 3 zijn we terug in het vakantiehuisje.  

We schrijven kaartjes, maken een puzzel of doen een tukkie. 

  

 
We schrijven kaartjes, 



 
      maken een puzzel                                  of doen een tukkie 

 

‘s Avonds eten we lasagne met vlaflip toe. Er wordt weer voetbal gekeken.  

De meesten gaan vroeg naar bed. 

 

 
We eten lasagne 



 

Maandag 7 juli. Regen in de ochtend, later droog met af en toe een zonnetje 

Daar het in de ochtend regent en de kinderboerderij in Emmeloord niet dagvullend is, gaan 

we pas in de middag weg. Vandaag mag iedereen dus wat langer in bed blijven. We 

ontbijten gezamenlijk.  

Daarna gaan Thea en Bernadette boodschappen doen en doet Henk spelletjes met de rest. 

Als lunch bakt Bernadette wentelteefjes. 

 
Bernadette bakt wentelteefjes voor de lunch 

Na de lunch posten we de geschreven kaartjes en dan gaan we naar Emmeloord, naar 

kinderboerderij het Emmelerbos. We lopen langs de hokken en kooien met beestjes. Niet 

iedereen wordt even blij van loslopend beestenspul, maar achter een hek is het wel leuk. In 

de speeltuin wil alleen Liza op de schommel en het klimrek. De rest zit op een bankje en 

kijkt toe.  



 
Die klompen vragen om een foto, maar alleen Liza wil erin staan 

 

 
Liza en Thea schommelen en klauteren er lustig op los 



 
De rest kijkt toe in de speeltuin. 

 

 
We lopen langs de hokken en kooien met de beestjes 

 



 
We drinken nog wat op het terras. Altijd leuk….. 

 

Als we nog wat gedronken hebben op het terras gaan Thea en Liza de bus ophalen en 

daarna rijden we naar het centrum van Emmeloord. Het is nog iets te vroeg om al bij de 

chinees te gaan eten, dus lopen we nog even langs de winkels. Henk wil wat extra balletjes 

kopen voor Boris, omdat die de balletjes steeds kwijt raakt. Ook zoeken we nog extra 

ansichtkaartjes voor Elske, maar daar is Emmeloord niet toeristisch genoeg voor.  

Maar intussen is het wel tijd voor de chinees. Kiezen is niet eenvoudig, dus nemen we 

meerdere gerechten waar iedereen van mag nemen. Mjammie, dat gaat er goed in. Als 

toetje halen we een ijsje bij ijssalon Iiskâld, waar we al eerder langs kwamen. 

 
Nog even een foto en dan aanvallen op het chinese eten 



 
Als toetje eten we een ijsje bij de ijssalon 

 

Daarna terug naar Vollenhove, waar er gebadderd wordt en de dames vroeg naar bed gaan. 

De mannen kijken voetbal. 

 

 

Dinsdag 8 juli. Fris en winderig, maar op een enkele spetter na wel droog. 

 

Vandaag gaan we naar het Zuiderzee museum in Enkhuizen. Eerst halen we nog wat 

vergeten boodschappen en kaartjes voor Elske. Om 11.00 rijden we richting Enkhuizen, 

waar we om 12.00 aankomen. De entreekaartjes hadden we al online gekocht, en het is ook 

niet druk. We worden met de boot naar het museumdorp gebracht. De meesten zitten 

binnen op de boot, Liza en Gerard zijn liever buiten.  



 
De meesten zitten binnen op de boot 

 
Liza, Gerard en Bernadette vinden het buiten fijner. 

In het museumdorp is veel te zien. Je mag sommige huisjes van binnen bekijken. Sommigen 

vinden dat leuk, anderen blijven liever buiten. De huisjes zijn ook best krap. Er zijn gelukkig 

veel bankjes. 



 

 

 
Gerard zit op een stokpaardje 

 
En de rest kijkt toe vanaf een bankje 

 



 
En nog een bankje 

 

 
Voor het hoekhuis links het bankje waar we net op zaten. 

 

 
En nóg een bankje 

In het winkeltje kopen er een paar wat souvenirtjes. Daarna is het tijd om terug te gaan. We 

gaan weer met de boot terug naar de bus. En dan nog een uur terug rijden. De meesten 

vallen in de bus in slaap. Chauffeur Henk blijft gelukkig wakker. 



Als we om 5 uur thuis komen gaan we eten koken. We eten vandaag aardappels, vlees en 

groente. De dames helpen met aardappels schillen en boontjes en worteltjes schoonmaken. 

Henk maakt de gehaktballen. We hebben geen zout, maar met kerrie en bouillonpoeder 

worden de aardappeltjes heerlijk. Er is aardbeienyoghurt en perzikyoghurt toe.  

 

 
Elske schrijft nog kaartjes, terwijl Liza en Rianne de aardappels schillen en groente 

schoonmaken. 

Daarna drinken we koffie of thee en wordt er voetbal gekeken. Gerard speelt zoals 

gewoonlijk buiten met Boris met de bal. Inmiddels doen ze dat opzij van het huis, zodat de 

bal niet steeds in de sloot ligt. 

De dames gaan weer vroeg naar bed. 

 

 

Woensdag 9 juli. Zonnig, niet te warm 

Vandaag hebben we een rustdag. Iedereen mag uitslapen (nog langer dan anders), dus we 

ontbijten in etappes. Daarna bakken we appeltaart. Heel traditioneel helpen alle dames met 

bakken. Liza schilt en snijdt de appels, Rianne maakt het deeg en Elske en Liza roeren de 

appels, rozijnen, suiker en kaneel door elkaar. Terwijl het in de oven staat doen Henk en 

Bernadette boodschappen. En we brengen ook nog oud brood naar de hertjes.  

Daarna genieten we van koffie en thee met appeltaart met slagroom. Nu willen de heren 

wel helpen met opeten. Het smaakt ook heerlijk. 



 

 
Appeltaart in de maak 

 
Terwijl de taart nog in de oven staat lopen we met een groepje even naar het dierenparkje 

met wat oud brood (en zitten op een bankje) 



 

 
Bernadette verdeelt de appeltaart 

Daarna lopen we naar het dorp. Bij de haven zijn bankjes, die we natuurlijk uit moeten 

proberen. Daarna lopen we buitenom het dorp terug, waar we een vishandel en 

palingrokerij (Konter) tegenkomen. Daar kunnen we mooi lunchen. Iedereen kiest wat ie 

lekker vindt en we smullen ervan. 

 
 Hier heeft bijna iedereen een eigen bankje 



 
Bij vishandel en palingrokerij Konter lunchen we met een visje 

Daarna lopen we terug naar het vakantiehuis. 

Daar drinken we wat. We kunnen inmiddels lekker buiten zitten. 

We spelen muziekbingo. Niet iedereen wil meedoen, maar degenen die wel meedoen 

vinden het erg leuk. De muziek trekt ook anderen naar buiten. Er zijn prijsjes voor iedereen 

die meedoet. 

 
We spelen muziekbingo 



  
En voor iedereen die meedoet is er een prijsje 

Dan is er weer voetbal, de Nederlandse dames spelen tegen Engeland, wat ze helaas 

jammerlijk verliezen. 

Tijdens het voetbal eten we pizza uit het vuistje. Als toetje kunnen we kiezen uit van alles 

wat in huis is. 

De dames gaan weer vroeg naar bed, en Jan ook. De andere mannen kijken nog voetbal. 

 

 

Donderdag 10 juli. Het zou mooi weer worden, maar de dag start toch kil, pas in de 

middag komt het zonnetje. 

Vandaag gaan we naar Giethoorn. Dat is dichtbij, dus we hoeven niet vroeg weg. Wie wil 

kan uitslapen, dus we ontbijten in etappes. Maar om ’n uur of elf zijn we klaar om te 

vertrekken. Eerst gaan we naar het dorpje Kalenberg. Daar wandelen we langs het water. Er 

is een ophaalbrug die meer open dan dicht is. Doortocht voor een bootje kost 2,50 en moet 

betaald worden in een klomp. Op het hoekje bij de brug is een restaurantje, waar we 

lunchen met brood met kroket (ook kaas- en vega kroketten). Lekker. 

 
We genieten van een broodje kroket in Kalenberg 



Daarna rijden we door naar Giethoorn. Met wat moeite vinden we een parkeerplek. 

Uitstappen moet helaas wel in het bloemenperkje.  

 
Uitstappen moet wel in het bloemenperkje…. 

We hebben om drie uur een boot geboekt, maar als we daar om twee uur langs willen 

lopen bieden ze ons een eerdere tocht aan, die we maar aannemen. Nog even plassen en 

dan op de boot. Liza is even teleurgesteld over deze boot in de smalle watertjes van 

Giethoorn, maar als we op het meer Bovenwijde komen, wordt het beter. Hier mogen 

degenen die willen ook even sturen. Rianne en Liza willen graag, de rest hoeft niet. Trots 

zitten de dames om en om naast de schipper. De schipper is een vriendelijke man, die leuk 

kan vertellen. Hij vertelt o.a. dat de naam Giethoorn is afgeleid van "Geytenhoren". Deze 

naam verwijst naar de vele hoorns van wilde geiten die de eerste bewoners vonden bij de 

stichting van het dorp rond 1230. De naam is in de loop der tijd verbasterd van 

Geytenhoren via Geythorn naar Giethoorn. 

 
Op de boot in Giethoorn 



  
Trots zitten Rianne en Liza aan het roer. 

Na de vaartocht lopen we nog wat door het dorp, proeven kaas en eten een ijsje. Daarna 

gaan we terug naar de bus en rijden naar restaurant De Witte Hoeve. Dat is even verderop 

in Giethoorn. Iedereen kan kiezen wat ie wil eten, van patat tot pannenkoeken. 

 
Aan tafel op het terras bij restaurant De Witte Hoeve 

Als toetje eten we thuis de restjes op. Dan gaan we vast koffers pakken. Daarna drinken we 

nog limonade of 0.0 bier met chippies, kaas en worst. De dames gaan vandaag heel vroeg 

naar bed, want morgen moeten we vroeg op. Om 10.00 moeten we het huis uit zijn. De 

mannen kijken nog voetbal. 

 
De laatste avond met lekkere dingetjes. 



Vrijdag 11 juli. Lekker zomerweer. 

Vandaag gaan we naar huis. Alle laatste spullen moeten in de koffers. Verder klusjes als 

bedden afhalen, vuilnisbakken legen, keuken opruimen, vegen. De rest wordt 

schoongemaakt. Tussendoor ontbijten we natuurlijk nog. En dan wordt iedereen een voor 

een opgehaald, door familie of taxi.  

Henk, Bernadette, Rianne en Boris gaan met de bus naar het kantoor van Tendens. Rianne 

en Boris mogen voorin. In Arnhem nog even de bus aftanken en dan wordt ook Rianne 

opgehaald en zit het er echt op. Het was een gezellige week. 

 

 
Elske wordt als eerste opgehaald 

 
Dan vertrekt ook de bus                     Rianne en Boris mogen voorin.                             



 

Wist je dat…. 

 

We met z’n allen heel veel bankjes weten te vinden (en ook gebruiken). 

Gerard beste maatjes is met Boris. 

Gerard uren buiten met Boris met de bal speelt.  

Boris met maar een oog wonderlijk goed dingen kan vangen. 

Liza graag helpt met huishoudelijke klusjes. 

Rianne om tien voor negen naar bed wil (wat later in de week wel wat later werd). 

Jaep-Willem graag voetbal kijkt en zelfs alle uitslagen bij houdt. 

Henk ook graag voetbal kijkt, maar geen hoge pet op heeft van het damesvoetbal. 

Liza graag op een eigen plekje aan een andere tafel zit. 

Jan alles lekker vindt, o.a. de kapjes van het brood 

Rianne alles gezellig vindt (behalve beestjes als die te dichtbij komen). 

Elske overal al eens geweest is (met Tendens of andere organisaties) 

Elske zich al die reizen ook precies herinnert en daar veel over vertelt. 

Bernadette veel foto’s maakt voor het verslag. 

Thea altijd druk in de weer is met van alles en nog wat. 

Jaep-Willem het fototoestel van zijn zus (of broer?) bij zich heeft. 

Jaep-Willem het liefst heeft dat wij daarmee foto’s maken met hem erop. 

Rianne een gezellige kwebbel is. 

Elske soms in haar eentje hele toneelstukken opvoert. 

Jan de rustigste van het stel is. 

Jan wel graag vertelt over thuis. 

Liza weet wat ze wil en wachten moeilijk vindt. 

Gerard veel weet van geschiedenis en vooral het koningshuis. 

Wij het een gezellige week vonden 

Wij hopen dat jullie het ook leuk vonden 

Wij hopen jullie snel weer eens te zien bij een andere reis van Tendens. 

 



 

 

 

  

            Gerard met zijn beste maatje Boris        Jaep-Willem geniet van de Lori’s 

 

  

             Elske “belt met de kaartverkoop”           Rianne maakt het deeg voor de appeltaart 



 

  
Liza kijkt vol ontzag naar de chocomel met slagroom       Jan geniet van zijn ijsje 

 

En nog zomaar wat bankjes….. 

 

 

   



 

 


